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Orde van dienst voor zondag 8 februari ​
 

Muziek:  J.S. Bach ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’  
                    uit Cantate nummer 75 
 

Welkom en mededelingen, kaarsen worden aangestoken 
 
Zingen intochtslied 216    

216:1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
216:2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
216:3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Bemoediging en groet 
 
Kinderen komen naar voren 
 
Inleiding op het thema van de dienst:  
     ‘To comfort and challenge!’ 
 
Kyriegebed 
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Zingen lied 713: 1, 2 en 3   
713:1 
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
 

713:2 
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

713:3 
Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, 
in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 

 
Inleiding op de Schriftlezingen   

‘De wetten en geboden van ons hart en onze ziel’ 
 
Lied bij de opening van de Bijbel 217: 1, 4 en 5  
 

217:1 
De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
217:4 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
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217:5 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 

 
Lezen psalm 119: 25 – 40     (NBV 21) 

‘De wetten en geboden van het hart en de ziel’ 
25Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, 
laat mij leven zoals U hebt beloofd. 
26Leg ik U mijn wegen voor, dan antwoordt U. 
Onderwijs mij in uw wetten. 
27Leer mij de weg van uw regels begrijpen, 
en ik zal uw wonderen overdenken. 
28Mijn ziel schreit van verdriet, 
richt mij op zoals U hebt beloofd. 
29Houd mij ver van bedrieglijke wegen 
en leer mij genadig uw wet. 
30Ik heb de betrouwbare weg gekozen, 
met uw voorschriften voor ogen. 
31Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart, 
HEER, maak mij niet beschaamd. 
32Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, 
want U geeft mij ruimte. 
33Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, 
dan volg ik die tot het einde toe. 
34Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, 
hem onderhouden met heel mijn hart. 
35Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst. 
36Neig mijn hart naar uw richtlijnen 
en niet naar winstbejag. 
37Houd mijn ogen af van wat leeg is, 
laat mij uw wegen gaan, en leven. 
38Kom uw belofte aan uw dienaar na, 
dan zal ik van ontzag voor U vervuld zijn. 
39Houd spot van mij af: die beangstigt mij, 
maar uw voorschriften maken mij gelukkig. 
40Hoe verlang ik naar uw regels, 
doe mij leven in uw gerechtigheid. 
Zingen lied 655: 1, 2 en 3     
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655:1 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
655:2 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
655:3 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

Overdenking, eindigt met filmpje over balletdanseres Elena Ilinykh - 
ALL I EVER HAVE TO BE​
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qc8CLJtvvtc&list=PLVViYmp7YHMPe
oPeuFp6k-GxeMldZvJsI&index=1 
Amy Grant – All I ever have to be 

When the weight of all my dreams​
Is resting heavy on my head​
And the thoughtful words of help and hope​
Have all been nicely said​
But I'm still hurting​
Wondering if I'll ever be the one​
I think I am​
 

Then You gently re-remind me​
That You've made me from the first​
And the more I try to be the best​
The more I get, the worst​
And I realize the good in me​

https://www.youtube.com/watch?v=qc8CLJtvvtc&list=PLVViYmp7YHMPeoPeuFp6k-GxeMldZvJsI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qc8CLJtvvtc&list=PLVViYmp7YHMPeoPeuFp6k-GxeMldZvJsI&index=1
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Is only there because of​
Who You are, who You are 

And all I ever have to be is what​
You've made me​
Any more or less would be​
A step out of Your plan​
As you daily recreate me​
Help me always keep in mind​
That I only have to do what I can find​
And all I ever have to be 

All I have to be​
All I ever have to be is​
What You've made me 

Vertaling​
Het gewicht van mijn dromen​
bleef zwaar rusten op mijn hoofd​
En de goedbedoelde woorden​
van hulp en hoop ​
zijn allemaal al gezegd​
En toch voelde ik me kwetsbaar, gewond​
Ik vroeg me af:​
Zal ik degene kunnen worden,​
waarvan ik denk dat ik die ben 

Toen herinnerde U mij er zachtmoedig aan,​
dat U mijn eerste begin heeft geschapen​
En hoe meer ik mijn best doe,​
des te ellendiger ik me voel​
Totdat ik me realiseerde​
dat het goede in mij​
er is, omdat U (er) bent, zoals U zijt​
En alles wat ik ooit zal moeten zijn,​
is wat U in mij heeft gecreëerd​
Alles wat ik meer of minder doe,​
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is afwijken van uw bedoelingen​
Help me elke dag weer om mij daaraan te herinneren,​
elke dag dat U mij herschept​
en dat ik alleen dat moet doen​
wat ik vind,​
zoals U mij bedoeld heeft 

Het enige wat ik heb te doen,​
is te worden​
zoals U mij heeft bedoeld 

Muziek:  uit Cantate 93 van J.S. Bach 
‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ 

 
Zingen lied 836: 1, 2 en 3     
836:1 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 
 

836:3 
O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 

836:2 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
Aandacht voor de overledenen 
 
Gebed  
 
(collecte, bij de uitgang of bij de betaalpaal) 
Zingen lied 650   ‘De aarde is vervuld’ 
 
650:1 allen 

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
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van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 
650:2 vrouwen 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
650:3 mannen 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 
650:4 allen 

Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
650:5 vrouwen 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 
650:6 mannen 
Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 

 
 

650:7 allen 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
​
Zegen  
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagsbrief zondag 8 februari 2026 Sneek   
Voorganger​ ​ ​ : ds.Vijko Top 
Ouderling van dienst​ : Pauline Trouwborst 
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Diakenen​​ ​ ​ : Maaike Stienstra en Aletta Kits 
Lector​ ​ ​ ​ : Tjallie Leidelmeijer 
Organist​ ​ ​ ​ : Bob van der Linde 
m.m.v.     ​​ ​ ​ :“Fanfare´​ Swettewyn o.l.v. Arend Gerds  
Koster​ ​ ​ ​ : Roelof Dijkstra 
Beeld​ ​ ​ ​ : Klaas Faber 
Geluid ​ ​ ​ ​ : Willem Bultsma 
EHBO dienst​   ​ ​ : Thijs Sijbranda en Wouter van de Kam 
 
De 1e collecte is voor het vergeten kind​ ​  
Banknr. NL20 RABO 0359 5059 45 
 
De 2e collecte is bestemd voor de kerk​ ​  
Banknr. NL54 RABO 0373 7293 16 
 

Overleden: 
In de afgelopen periode zijn overleden: 

Waldemar Johan Wolfgang Jacobus Olij, Noorderpoort 69,  
op de leeftijd van 82 jaar 

Sijbren Wiersma, Frittemaleane 4/026, 
op de leeftijd van 85 jaar 

 
Bloemengroet 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar  
Fam. O. en M. Vermeulen, Dekemalaan 17, kamer 403. 

 
Spirit 

Dansen over een kristallen brug 
Vanavond vertelt ds. Jan Henk Hamoen uit Joure 18e-eeuwse verhalen 

die afkomstig zijn uit de chassidisch-joodse gemeenschap. 
Oosterkoor aanvang: 19.30 uur Toegang: gratis, collecte bij de uitgang 
 

Kinderen 
Voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar is er vandaag een kinderdienst. Kom 

je ook gezellig spelen, kleuren en knutselen? We hopen je daar te zien. 
 

(Nieuws voor de zondagsbrief voor donderdag 9.00 uur naar d.dam@planet.nl) 


