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Orde van dienst voor zondag 18 januari 2026 

Orgelspel 
Welkom en mededelingen, kaarsen worden aangestoken 
 
Zingen intochtslied 503: 1, 2 en 4    
503:1 
Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron, 
de oorsprong der schepping, de rijzende zon: 
dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 
 
503:2 
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht: 
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 
wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 
503:4 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht, 
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht. 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Inleiding op het thema van de dienst: ‘Groots denken!’ 
 
 
Kyriegebed 
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Zingen lied 221: 1, 2, 3     
221:1 
Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
221:2 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
221:3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Lied bij de opening van de Bijbel 718: 1, 2 en 4    
 
718:1 
God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 
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718:2 
Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

718:4 
Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 

Lezen Jesaja 65: 17 – 25    
17  Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19  Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen 
en me verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20  Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21  Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25  Wolf en lam zullen samen weiden, 
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een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 
Zingen lied 655: 1, 2, 3 en 4     
 
655:1 
Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
655:2 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
655:3 
Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
655:4 
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
Lezen Openbaringen 21: 1 – 7  
  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
1  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er 
niet meer. 2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
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uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht. 3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen 
zijn. 4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood 
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat 
er eerst was is voorbij.’ 
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde 
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is 
betrouwbaar en waar.’ – 6  Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is 
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. 
Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat 
leven geeft. 7  Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn 
God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 
 
Zingen lied 489: 1 en 2    
489 Yn djippe nacht lit Hy him kenne 
 
1 Yn djippe nacht lit Hy him kenne, 
sjoch no de moarnsstjer strieljend stean! 
In minskebern is foar ús berne, 
‘God sil ús rêde’ wurdt Er neamd. 
Untslút dyn hert en leau dyn eagen, 
fertrou dy ta oan watsto sjochst: 
it wurd fan God fan fier omhegen 
hat hjir as minske_in wenplak socht. 
 
2 Gjin tekens dy’t ús stypje kinne, 
gjin ljocht yn al ús tsjusternis 
as dizze minske, Hy allinne, 
God dy’t ús broer en neiste is. 
Sjong foar jim God, Hy iepenbiere 
yn Jezus hoe’t Hy fan ús hâldt. 
Al ’t skepsel mei it heil aanst fiere, 
de ierde wurdt in nije wrâld. 
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Overdenking 
Orgelspel 
Zingen lied 601: 1 en 2    
601:1 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
601:2 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Aandacht voor de overledenen 
 
Gebed  
 
(Collecte, bij de uitgang of bij de betaalpaal) 
 
Zingen lied 839: 1, 2, 3 en 4   
839:1 
Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
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want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
839:2 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
839:3 
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
839:4 
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
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Zondagsbrief zondag 18 januari 2026 Sneek   
 
Voorganger​ ​ ​ : ds.Vijko Top 
Ouderling van dienst​ : Laurens Horjus 
Diakenen​​ ​ ​ : Annemarie Wever en Nynke Post 
Lector​ ​ ​ ​ : Mirella de Boer 
Organist​ ​ ​ ​ : Bob van der Linde 
Koster​ ​ ​ ​ : Roelof Dijkstra 
Beeld​ ​ ​ ​ : Linda de Zeeuw van Bethlehem 
Geluid ​ ​ ​ ​ : Klaas Faber 
EHBO dienst​   ​ ​ : Fred Groenia en Laurens 
Horjus 
 
De 1e collecte is voor Deelkastje plaatselijke 
armoede 
Banknr. NL20 RABO 0359 5059 45 
 
De 2e collecte is bestemd voor de kerk​ ​  
Banknr. NL54 RABO 0373 7293 16 
  

Overleden: 
In de afgelopen periode zijn overleden: 
Anna Elisabeth Spijkstra, Tomme 3,  

op de leeftijd van 77 jaar 
Hidde Pieter Kroese Louw Doniastraat 2/306,  

op de leeftijd van 84 jaar 
Sietske Bijl – Wind, Napjusstraat 49,  

op de leeftijd van 89 jaar 
 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar: 

Mevr. H. Spijksma-Visser   De Eker 53. 
 

Kinderen 
Tijdens deze dienst is er geen Kinderdienst. 

Kinderen kunnen gebruik maken van de tekentafel in de kerk 
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