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Column

Wat heb jij geoogst?

Op maandag 22 september om 18.20 was de
herfstequinox. Equinox betekent ‘gelijke nacht’
Dag en nacht zijn op dat moment bijna even lang.
De equinoxen (in de herfst en de lente) en de
zonnewendes (in de zomer en de winter)
markeren de overgangen tussen de seizoenen.

Astronomisch gezien is de herfst dus begonnen!

De herfst is van oudsher een tijd van oogsten. De
appels van de bomen, de pompoenen van het veld
en de bietjes van het land. Daarna mag het land
rusten, en vallen de blaadjes van de bomen. Alles
keert naar binnen, zodat er in de lente weer
bloeikracht is.

Als mensen doen wij dat eigenlijk precies
andersom. De zomer heeft een langere
vakantieperiode, maar in de herfst beginnen juist
allerlei verenigingen, clubs en activiteiten weer.

Ik heb al veel mensen horen zeggen dat het tweede
deel van het jaar van september tot december
altijd zo snel lijkt te gaan.

In die snelheid - en bij alles wat er op dit moment
in de wereld gebeurt - is het belangrijk om de rust
te bewaren. Zelf af en toe ook even stilstaan, kan
heel helpend zijn.

Voor mij zijn de seizoensovergangen vaak zon
moment van reflectie en vooruitkijken. Een klein
ritueel. Maar in de kerk zijn er al eeuwenlang van
dat soort momenten. Daar hebben we zelfs een
eigen kalender voor.

Het kerkelijk jaar loopt een beetje uit de pas met
het kalenderjaar dat in je agenda staat. Wij leven
van advent (de tijd van verwachting voor kerst)
naar de zondagen vlak daarvoor. Die noemen we
de voleindingszondagen. Eigenlijk zijn dat ook
dagen van verwachting en uitzien. In de kerk
richten we onze blik dan op Gods nieuwe wereld.
Geloof jij dat die wereld eens komt? Dat is een
interessante vraag om eens met elkaar te
verkennen.

In ieder geval is het in de wereld van vandaag heel
belangrijk om de hoop die daarbij hoort niet te
verliezen. Misschien helpt het om je af te vragen
wat jij geoogst hebt. Of wat je graag zou willen
oogsten en wat je daarvoor dan zou moeten
zaaien. Stel het je eens voor. Welke bloemen zou

jij over een tijdje graag zien bloeien?

Ds Marije Mazereeuw




Pastoraat

De deur staat open Q?astoraat

Met aandacht

U kent ‘m vast wel: de adventskalender, 24 dagen lang op weg naar Kerst.
U maakt een luikje open en wordt verrast met een chocolaatje, een geurtje of wat
dan ook. Het duurt nog even, maar we beginnen er nu al over, want....

In Sneek gaan in de adventstijd geen luikjes, maar deuren open! Wat u achter die
deur aantreft? Een gezellige ontmoeting met andere gemeenteleden onder het
genot van een kop koffie of thee. En misschien dat chocolaatje!

De levende adventskalender is voor iedereen, neem gerust een vriend of
vriendin mee als u het lastig vindt om alleen over de drempel te stappen.
Aankloppen kan van maandag 1 december tot en met woensdag 24 december, s
ochtends van 10-11.00 uur en 's middags van 15.00-16.00 uur. U hoeft zich niet
aan te melden. Kom gewoon langs!

In het volgende kerkblad staat de lijst met adressen waar u welkom bent.

We hopen dat de open deuren een lichtsnoer van hoop en verbinding zullen
brengen in Sneek.

De deur staat open!

Omzien naar elkaar

Sita en Dirk Plat hebben jarenlang met elkaar onder één dak gewoond (Fiem 29).
Helaas moest Sita het huis verlaten en woont ze (voorlopig) in de Ielanen, kamer 10.

Wilt u aan hen denken? Bijvoorbeeld met een kaartje? Wellicht een bezoekje?

Vijko Top

Lieve mensen,

Op 8 september jl. is Anne overleden. Wij hebben hem in liefde losgelaten en aan Gods liefde toevertrouwd.
Wij danken jullie voor het medeleven bij ons verlies van Anne.
De aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst, de vele kaartjes en troostvolle woorden hebben ons goed gedaan.

Er is veel om dankbaar voor te zijn.

Onder de klanken van ons prachtige orgel waarop Gerard van Norel de ‘Holy City’ speelde hebben wij Anne naar
zijn laatste rustplaats gebracht.

Een hartelijke groet,

Klaske, kinderen en kleinkinderen




Van de Diaconie

Inzamelingsactie Voedselbank

DEEL JE VOEDSEL

Al vele jaren doen wij als Gemeente, in aanloop
naar de komende Dankdag voor Gewas en
Arbeid, een inzamelingsactie voor de
Voedselbank in Sneek. Als taak van de Diaconie

staan wij voor het omzien naar elkaar.

Inzamelingsactie voor:

VOEDSELBANKEN. ML

\ Sneek-Wymbritseradiel

* Rijst

* Macaroni
* Spaghetti
* Groenten in pot/blik
¢ Vruchten in pot/blik
* Broodbeleg

* Koffie

* Thee

¢ Koffiemelk 0,5 liter
* Houdbare melk

* Soep

* Wasmiddelen

* Geactiveerde (!)

Graag meenemen op:
26 okt. en/of 2 nov.

o T
Diaconie QMartlnlsneek

Op Dankdag danken wij God voor de vruchten
van ons werk, wanneer we te eten en te drinken
hebben, wanneer we werk hebben, het blijft iets
om dankbaar voor te zijn. Voor een groep mensen
uit onze omgeving is dit niet vanzelfsprekend.
Daarom vragen wij uw inzet om onze

dankbaarheid te delen.

Behalve vorig jaar werden de voedselpakketten
tijdens enkele ochtenddiensten in groten getale
ingeleverd.

Door het persoonlijk brengen van het voedsel,
geeft het delen een zichtbaar en een dankbaar
gevoel. We kunnen met z'n allen een bijdrage
leveren aan onze medemens.

U kunt deze actie steunen door allerlei
voedselproducten mee te nemen naar de
kerkdienst op zondag 26 oktober of 2 november
in de Martinikerk.

Tijdens de ochtenddienst kunt u voor aanvang van
de dienst uw gift in de hal van de kerk afgeven.
Daarnaast is de mogelijkheid om in de week
tussen de twee genoemde zondagen uw producten
te brengen.

In de hal van de Martinikerk staat een tafel gereed
voor de Voedselbank.

Houdbaarheid is belangrijk, dus het gaat vooral

om producten van het ideale boodschappenlijstje

(zie afbeelding Voedselbank).

Als u niet in de gelegenheid bent om tijdens een
van deze diensten aanwezig te zijn, kunt u ook
overwegen om een gift te geven.

Om het noodzakelijke voedsel aan te schaffen is
geld nodig. U kunt uw gift overmaken naar de
bankrekening van de Diaconie. Het
rekeningnummer is NL20 RABO 03595 05 945
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente
Sneek onder vermelding van Voedselbank.

Wij hopen op deze wijze een wezenlijke bijdrage te
kunnen geven aan onze medemens.

Doet u weer mee?

College van Diakenen



Dankdag

Dankdienst zondag 26 oktober

(H)eerlijk
Met een groene proeverij

Zondag 26 oktober is het in onze kerk Dankdag,
we danken God voor de opbrengst van de oogst
en voor het werk dat verricht is.

Deze zondag vieren we de heerlijkheid van Gods
natuur. Denk aan het geurende en verkleurende
herfstbos van Gaasterlan of aan de stormwind en
regen die over de weilanden Stdwest Frysldn jagen.
Niet leuk als je op de fiets tegenwind hebt, maar wel
een verfrissende uitdaging.

Na de dankdienst en de koffie gaan we de (h)eerlijkheid
van de natuur letterlijk proeven. De werkgroep Groene
Kerk biedt u een groene proeverij aan.

In het Oosterkoor staan biologische soepen, salades en
hapjes klaar. U wordt uitgenodigd om bewust te
proeven hoe lekker eerlijk eten kan is.

Kijken kan ook.

Heeft u een schilderij of tekening van een maaltijd,
breng die dan mee.

De werkgroep Groene Kerk zorgt voor de biologische
ingrediénten. Wie wil er mee helpen koken?

Dit is het plan:

Zaterdagmiddag 25 oktober staat de werkgroep Groene
Kerk met groentepakketten in de hal van de kerk.

Van 13.30 tot 15.00 uur kunt u een pakket plus het
zeer eenvoudige recept afhalen.

U kookt in uw eigen keuken. Zondag 26 oktober neemt
u de soep, salade of hapjes mee naar de kerk. Daar
worden deze in kleine porties verdeeld om na de
kerkdienst iedereen er van te laten smullen.

Doe mee! Geef u voor vrijdag 17 oktober per mail op:
diaconie@pknsneek.nl
Intekenlijsten liggen op 5,12, 19 oktober in de kerk.

Samen maken we er een (h)eerlijke dankdag van

De kunst van ruziemaken

Ruzie in de het gezin of de familie?

Bel presentator Bert van Leeuwen! Al meer dan 25 jaar
probeert hij met zijn tv-programma ‘Het Familiediner’
te bemiddelen. Aan het slot ervan komt de limousine
voorrijden en volgt een diner. Met of zonder de
ruziemakers.

Vanaf de bank is het gemakkelijk oordelen. Maar wat
valt er te zien als er opnames van ons leven gemaakt

worden? Wanneer maken wij ruzie, waarover en hoe
luisteren we?

Ruzies komen overal voor, in relaties, op het werk en
ook in de kerk. Ruzie hoort er gewoon bij.

In de Bijbel staat een interessante raadgeving:
“Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet
ondergaan over uw boosheid.”

Boosheid op zich is niet
erg en soms ook nodig,
maar hoe zorg je ervoor
dat je er niet in
doorschiet of er in blijft
hangen? Hoe los je ruzies
op?

Aan de hand van inzichten van o.a. relatiepsychologen
ontrafelen we ruzies en leren we iets over de kunst van
het ruziemaken. Zodat wij Bert van Leeuwen niet
hoeven te bellen.

Datum : Woensdagochtend 29 oktober
Plaats  : OQosterkoor

Tijdstip :10.00 - 11.30 uur

Leiding : Anneke Dijkema en Aukje Westra




Omgangswaarde: 'Ruimtegevend’
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'RUIMTE GEVEND'
Wat zouden we bedoelen met "Ruimte gevend"?

‘Wat is Ruimte'? Ruimte is een leegte, afgebakend door
datgene, waarmee het is omgeven.

Vaak denken we, als we het hebben over 'de Ruimte' aan dat
wat zich om de Aarde bevindt, 'de Ruimte’ waarin de Zon,
de Maan, de sterren en planeten om ons heen zweven.

We kunnen het woord 'ruimte’ op meerdere manieren
verklaren en/of gebruiken:

« Kastruimte = ruimte om bijvoorbeeld kleding op le ruimen
« Beenruimlte = de ruimte in de auto voor de autostoel

» Leefruimte = de ruimte, die een mens of dier nodig heeft
om goed te kunnen leven

+ Speelruimte= de ruimte die iemand nodig heeft om de
dingen te doen, die hij/zij moet of wil doen

En wat is "Gevend"? Gevend is iets aan een ander geven,
schenken, aanbieden, verlenen of overdragen.

Dus "Ruimte Gevend" wil zeggen, aan iemand, meerdere
mensen, aan iels of meerdere dezelfde of verschillende
zaken, de ruimte te geven om Le leven, om die dingen te
doen, die hij/zij wil of moet doen, maar wel rekening
houdend met elkaars zichtbare, maar ook onzichtbare
grenzen.

Tegelijkertijd vraagt het van de ander hetzelfde.

De bedoeling is dan, dat iedereen eigenlijk mag en kan doen
en laten wat hij/zij wil, echter de ander(-en) mag/mogen er
geen last van hebben of er door benadeeld worden.

Het is soms wel moeilijk om zo'n regel na te leven.

Het vereist soms wel, dat je je enigszins moet inhouden, dat
je bepaalde zaken dus niet of nog niet kunt doen.

Het vraagl soms geduld, overleg, respect en begrip voor hoe
een ander over hetzelfde onderwerp denkt.

Ons Waarden-kompas

Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan
is ons waarden-kompas.

Om deze waarden zichtbaar te maken hangt
er inmiddels in elke ruimte van onze
prachtige Martini een ingelijste versie van
deze cirkel.

Om deze waarden persoonlijker te maken
vertellen telkens één of twee gemeenteleden
hun ervaring met een van de
omgangswaarden uit de cirkel.

"Ruimte Gevend" wil dus niet zeggen, dat jij altijd moet
loegeven.

Het verlangt inzicht, overzicht, vermogen tot overleggen en
de bereidheid om voor de beste oplossing te gaan.

"Ruimte Gevend" moel dus wel van twee of meer kanten
komen... Pfif..

Conclusie:

"Ruimte Gevend" wil zeggen, geef je grenzen aan, maar wees
flexibel. Heb respect voor een ander en zijn of haar ideeén
en standpunt(-en), maar vraag tegelijkertijd ook respect
voor jouw ideeén en standpunten.

Wees bereid om te overleggen en te onderhandelen voor de
"Beste oplossing”, ook al komt zo'n oplossing voor jou deze
keer niet zo goed uit.

Een volgende keer is het misschien net andersom.

Tjeerd Ligthart




Omgangswaarde: 'Verbinding

ZINGEN VERBINDT

Zingen heeft de kracht om mensen te verbinden, het is
een universele taal en gaat over de muren van de kerk
heen. Van zingen schijnen er hormonen vrij te komen
die positieve effecten hebben op lichaam en geest.
Zover het wetenschappelijke gedeelte.

Ik mag graag naar een concert gaan. Persoonlijk vind
ik veel muziekstijlen mooi, maar dit geldt zeker voor
muziek waarbij ik lekker mee kan zingen.

Zingen doet iets met je emoties. We kunnen er blij en
verdrietig van worden, maar ook teleurgesteld als het
niet aan je verwachtingen voldoet. Na een concert
evalueren we met elkaar bij de koffie of de borrel in de
foyer van het theater. Het is dan toch dat stukje
saamhorigheid, de muziek die mensen bij elkaar heeft
gebracht.

Het slotconcert van de Sneekweek was een mooi
voorbeeld. Samen met een vriendin, beentjes over de
kade bij de Waterpoort en luisteren naar verschillende
muzikanten. Prachtig die veelkleurigheid in zang en
muziek!

Er kwam een groepje dames naast ons zitten mel een
koelbox vol eten en drinken. We kenden ze niet, maar
kregen om de haverklap iets lekkers aangeboden, zo
aardig (maar even wat te veel voor ons, want we
hadden net de Sneekweek afgerond met een drankje
en een borrelplank op het terras).

Maar waar het die avond om ging was dat je met zijn
allen kon genieten van de zang en de muziek.

Zo ook vorig jaar bij het grachtenconcert met muziek
en zang van ‘Elvis Presley’ of een aantal jaren geleden
het concert met liederen van ‘U2’ Muziek en zang met
mooie woorden die veel mensen hebben geraakt. Juist
ook de mensen die de drempel van de kerk te hoog
vinden, konden aanschuiven bij deze concerten.

In de kerk zingen we voor een hoger doel. Dit kan op
verschillende manieren. De een vindt een psalm mooi,
de ander een gezang of liederen uit andere bundels.
Met het orgel als begeleiding en/of met een band en/of
zanger.

Maar wat is het soms moeilijk om de saamhorigheid in
stand te houden door de verschillende inzichten en
meningen, vooral over de invulling van de liturgie met
betrekking tot de zang en muziek.

Misschien is het een idee om de zang in de erediensten
veelkleurig te laten uitvoeren. Voor ieder wat wils,
jong en oud, traditioneel en iets meer eigentijds. Want
wat klinkt het prachtig in de kerk als iedereen uit volle
borst meezingt!

Naast de erediensten wordt er best veel gezongen in de
Martinikerk, zoals bijvoorbeeld in november vorig jaar
tijdens het Nederland Zingt festival, of een optreden
van Edoza in december en niet te vergeten recentelijk
het Bevrijdingsconcert in april, geweldig met alle zang
en muziek!

Het kan dus gewoon, lekker zingen met elkaar. Voor en
met iedereen. Als zingen zo goed is voor de
saamhorigheid, dan zou dat een mooie start en
invulling kunnen zijn voor ons nieuwe beleid.

PS. Ook op je favoriete CD (of LP) staat altijd wel een
nummer welke je in eerste instantie niet mooi vindt.
Maar vaak is het zo dat je, naar mate je er meer naar
luistert, je ook dit nummer zult gaan waarderen.

Tineke Ottens-Deiniim
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Afscheid

Dankbaarheid voor bijna 50 jaar cantorij

Na 48 jaar komt er in januari 2026 een einde aan een
bijzonder hoofdstuk in onze gemeente:
de cantorij stopt.

Bijna een halve eeuw lang hebben zij onze kerkdiensten
verrijkt met hun muzikale bijdrage.

Sinds 2004 draagt de cantorij de naam Instemming. Ze
ontstond in het voorjaar van 1978 op initiatief van
Grietje Dam, Gerja de Haan en Yfke Nawijn. Dominee
Fokke Fennema begon toen met vespervieringen. Daar
mocht best een koor bij komen en zo werd de cantorij
opgericht. Grietje Dam gal als dirigente met veel
enthousiasme en precisie leiding aan het koor. De
leden leerden de gemeente liederen die nog niet zo
bekend waren of ze zongen stukken die je nu eenmaal
goed moet oefenen. Zo was Instemming van grote
waarde. Voor de leden van Instemming is het jammer
dat er volgend jaar niet meer samen gezongen zal
worden.

Instemming is niet alleen een koor, maar ook een
plaats van ontmoeting en vriendschap. Tegelijkertijd
kijken we met dankbaarheid terug op al die jaren
waarin de cantorij ons meenam in haar muziek.
We nemen niet stilletjes afscheid: op 4 januari is er een
feestelijke afscheidsdienst waarin we samen willen
stilstaan bij wat de cantorij voor onze gemeente heeft
betekend en waarin we nog ¢én keer van hun muziek
mogen genieten!
In de tussentijd werkt de cantorij nog mee aan de
dienst van 9 november in Ysbrechtum.
U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van Cantorij Instemming’
en de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Sneek,

Marije Mazereeuw

P8: in een volgend kerkblad zal dmv een interview hier nog
extra aandacht aan worden besteed.

Leesgroep: Buig niet. Bijbels tegengif voor nu

AD VAN NIEUWPOORT

Dominee Ad van Nieuwpoort schreef een pamflet, uitgegeven in een dun
boekje. Buig niet. Bijbels tegengif voor nu. Het is, in 120 paginas, een oproep

om niet te buigen voor tirannen, voor populisme, en hoe mentaal weerbaar te
worden en te blijven. De dominee doet dit aan de hand van het bijbelse verhaal
van Daniél, de man die zich tot in een leeuwenkuil verzette tegen de despoot

van destijds’ (Trouw, 22 september 2025).

Dit boekje gaan we met elkaar lezen en u/jij kunt meedoen!

NIE

De eerste bijeenkomst van deze leesgroep is op dinsdagmiddag 21 oktober van
13.30-15.30 in de Martini. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar

dsmarijemazereeuw@gmail.com (ook als dit tijdstip je eigenlijk niet uitkomt).

VOOR NU

Marije Mazereeuw

Martiniband!

Tijdens de Startzondag heb je ze misschien wel horen spelen: de Martiniband! We zijn heel blij met zoveel
muzikaal talent! Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Laat het ons dan weten! Van 15 tot 95, als jij houdt van
muziek maken of zingen, zien we je graag! Stuur een berichtje aan dsmarijemazereeuw@gmail.com.

Marije Mazereeuw

Petrus in het land

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest! Dat is het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk in
Nederland. Petrus in het land maakte een uitzending over dit thema. Ds. Marije werkt daaraan mee.
De uitzending is te zien op zaterdag 18 oktober om 17.10 uur op NPO 2.



Kerkbladthema

Rituelen

Het thema voor dit kerkblad is rituelen en dat begrip
past natuurlijk bijzonder goed bij de kerk. Al zijn de
rituelen in onze Protestantse kerken minder in aantal
en minder zichtbaar dan bij onze Rooms-Katholieke
broeders en zusters. Waarom zijn rituelen belangrijk
en wat zeggen rituelen ons eigenlijk? En hoe
toegankelijk zijn onze rituelen voor anderen, dat vraag
ik me wel eens af.

In de cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden besteden we jaarlijks vijf lessen aan
rituelen, liturgie en muziek. We denken gezamenlijk
na over rituelen én blijken rituelen soms heel
verschillend te waarderen. Eén van de belangrijkste
maatschappelijke rituelen is de jaarlijkse
dodenherdenking op 4 mei. De herdenking trekt
mensen uit alle lagen van de bevolking en is met de
twee minuten stilte, het spelen van de Last Post, de
toespraken en de kransen, een ritueel dat een grote
herkenbaarheid heeft. Maar soms lijken rituelen vooral
intern gericht op de bevestiging van het horen bij de
groep en dat is iets wat we ook vaak in de
maatschappij terugzien. Er zijn rituelen bij grote
sportevenementen en andere bijeenkomsten waar veel
mensen aanwezig zijn en het ritueel versterkt dan het
groepsgevoel, het gevoel van erbij horen. En zo zijn er
ook binnen gezinnen, families en vriendengroepen
bepaalde rituelen bedacht of gaandeweg ontstaan,
meestal gericht op verbinding en horend bij een
specifieke context.

Maar dat zou volgens mij niet alleen de bedoeling van
rituelen in de kerk moeten zijn. Rituelen in de kerk
zijn vaak een soort, niet woordelijk uitgesproken, taal
waarin iets van een geheim zit. Hoe komen we dat
geheim dan op het spoor? Door er woorden aan te
geven waarin we iets van de betekenis van het ritueel
proberen over te brengen? Maar met te veel uitleggen
gaat er soms ook iets van het mysterie verloren en dat
willen we ook niet. In de praktijk zijn rituelen dus
ingewikkelder dan je op het eerste gezicht zou denken.
Veel van de rituelen in de Bijbel gebruiken wij vandaag
niet meer, we slachten geen dieren die vervolgens
geofferd worden of jagen een koe de woestijn in zoals
bij Grote Verzoendag. We hebben ook zelf rituelen
bedacht zoals het noemen van de namen van
overleden gemeenteleden en het ontsteken van de
tafelkaarsen aan het begin van iedere kerkdienst.

En wie steekt er tijdens een vakantie in het buitenland
niet graag een kaarsje aan in een mooie, vaak oude

kerk en denkt daarbij aan iemand die het moeilijk heeft
of aan een overleden dierbare?

Zouden wij in deze tijd ook nieuwe rituelen nodig
hebben en zo ja welke rituelen zouden dat dan moeten
zijn? Ik denk dat het altijd begint met aandacht,
aandacht voor het zichtbare van het ritueel maar ook
aandacht voor wat het ritueel in ons hart

teweegbrengt. Daarom houd ik ook zo van de rituelen
tijdens kerkdiensten of op andere momenten waarbij
je even uit de dagelijkse werkelijkheid wordt getild,
bijvoorbeeld bij een uitvaart. Dan past er geen haast of
rumoer maar vooral aandacht en soms stilte. En in het
ritueel en de stilte kan er soms iets van het
Godsgeheim oplichten, een andere werkelijkheid.
Eppie Dam verwoordt het prachtig in zijn gedicht voor
Nijkleaster in Jorwert en dat deel ik graag met jullie.

Elly Eelkema

Hiis om stil te wurden

Ut strjitten baltend en balstjurrich
Ha ik in wei, in taflecht socht;

ik fom, it hert benaud en roerich,
in timpel boud 1t ademtocht.

Ut floed fan wurden bin ik kommen,
om tichter by de kleare wel;

net om my del te jaan yn slomme
mar stil te wézen yn mysels.

Hijir is de taal net blyn fan hate
en sjoch ik wa't ik werklik bin,

yn stilte dy’t befrijt, Gntwapent:
in stim dy’t sprekt fan djipper sin.

It feilich masker mei trochmidden,
ik toan mysels in wier gesicht;
wylst-iepenlizzend-hannen bidde:
antfangend, warleas, flinterlicht.

Ik fiel my nijbetocht, feroare,

it yl, de siel al hiel trochblet:

ik gean, wer mins as oait tefoaren,
de wrald yn mei in sjongend hert.

Eppie Dam

A
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Nieuws

Uit de Kerkenraad

Gemeente-avond

Op dinsdag 19 november om 19.30 uur nodigen we u
van harte uit voor de gemeenteavond.

Op deze avond zullen onder andere het
communicatieplan en de jaarrekening van 2024 aan de
orde komen. De verdere invulling van de avond volgt
nog, maar we hopen op een mooie en betrokken
ontmoeting met elkaar.

Gebruik Scipio-app

De Scipio app is een applicatie die het onderling
communiceren in de gemeente makkelijker maakt. We
willen graag onderzoeken wat de meerwaarde van zo'n
app voor onze gemeente zou kunnen zijn. We zoeken
iemand die het leuk vindt om dit voor ons te
onderzoeken. Belangstellenden kunnen zich melden
bij de scriba.

Nieuwe ambtsdragers

Met dankbaarheid kunnen we melden dat er vijf
nieuwe ambltsdragers gevonden zijn:

« Vera Zijda - Diaken

« Foppe Rozema - Kerkrentmeester

« Jan-Hiddo de Boer — Kerkrentmeester

« Annie Dijkstra - Kerkrentmeester personeelszaken
« Hermien van der Wal - Ouderling

Zij zullen op zondag 30 november in de dienst worden
bevestigd. Tot en met 23 november is er gelegenheid
om eventuele bezwaren schriftelijk in te dienen bij de
scriba.

Tijdens de bevestigingsdienst nemen we ook afscheid
van Kid Leidelmeijer en Dirk Sijbesma. We zijn hen
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid in de
afgelopen jaren.

Pauline Trouwborst - Scriba

Doopdienst!

Op zondag 9 november is het feest in de Martini.
Dan vieren we dat Joah Hendrik Horjus, zoon van
Henrike Westert en Laurens Horjus en broertje van
Hanna, wordt gedoopt.

De heilige doop is één van de twee sacramenten van de
kerk. Het woord ‘sacrament’ betekent ‘geloofsgeheim’
Daarin zien we iets van wie God voor ons wil zijn.

Als er een kindje wordt gedoopt dan weten we: nog
voor je daar zelf over na kon denken, steekt God zijn
hand al naar je uit. Jouw naam mag bij Gods Naam
horen. Joah is een kind van mensen, maar zeker ook
een kind van God!

In de dienst speelt de Martiniband mee.
ledereen is van harte welkom!

ds Marije Mazereeuw

Vooraankondiging:

De laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 23 november is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Dat is de dag waarop we in onze
gemeente alle mensen herdenken die het afgelopen
jaar zijn overleden. Nog één keer noemen we alle
namen die op de witte steentjes staan die nu in de
gedachtenishoek liggen. Bij ieder steentje wordt een
lichtje aangestoken. Teken van het licht van God dat
tot in de dood niet dooft.

Nabestaanden krijgen een brief waarin ze worden
uitgenodigd voor de vieringen van deze zondag, maar
u en jij bent ook als gemeentelid van harte welkom. Er
zijn twee diensten, om 10.00 uur en om 11.30 uur.
Kom ook op deze zondag naar de kerk. Om stil te
staan bij de mensen die we missen, maar vooral voor
de mensen die verder moeten met dat gemis. Zo staan
we als één familie om elkaar heen.

ds Marije Mazereeuw



Activiteiten

eeker CantateKooi

Voor het programma
sneekercaniate i

Zondag 16 november 2

entree € 20,- vooraf te bestellen bij

penningmeesteriasneekercantatekoor.nl
of op 16 november,
‘s middags voor het concert aan de kerk

Op zondag 16 november 2025 brengt het
Sneeker CantateKoor een gevarieerd concert in de
Martinikerk van Sneek, onder de titel:

"Parels van Cantates"

Het concert biedt een prachtige bloemlezing van cantates
uit verschillende stijlperiodes, onder muzikale leiding
van Sippie van Beijeren Bergen en Henegouwen.
Tijdens deze muzikale middag klinken onder meer
werken van Johann Sebastian Bach, zoals het
sprankelende "Das neugeborne Kindelein" en het
geliefde "Wie schin leuchtet der Morgenstern”.
Daarnaast staan er ook composities op het programma
van de Venetiaanse meester Claudio Monteverdi
(Cantate Deo), de hedendaagse componist Karl Jenkins
(Cantate Domino) en de barokcomponist Dietrich
Buxtehude.

Met dit afwisselende programma slaat het koor een brug
tussen oude en moderne muziek, tussen traditie en
vernieuwing — allemaal binnen het tijdloze genre van de
cantate.

Het koor wordt begeleid door de organist Peter van der
Zwaag en het Kamerorkest van het Noorden.

Entree € 20,- vooraf te bestellen bij
penningmeester@sneekercantatekoor.nl of op 16
november, s middags voor het concert aan de kerk
Voor meer informatie zie sneekercantatekoor.nl

Nacht van de nacht

Op 25 oktober wordt de 21e editie van de Nacht van
de Nacht georganiseerd: een jaarlijks terugkerend
evenement waarbij iedereen kan ontdekken hoe mooi
de nacht eigenlijk is. Op deze avond organiseren wij
daarom een wandeling door het donker, onder leiding
van Marije Mazereeuw en Fedde Welbedacht.

Marije is naast predikant ook sterrengids en neemt ons
bij helder weer mee op een betoverende reis langs de
sterrenhemel. Fedde is vogelkenner en weet precies
welke vogel er in het donker roept.

Is het toch bewolkt? Dan is een wandeling door het
donker nog steeds de moeite waard. Bijvoorbeeld
omdat je zintuigen dan heel anders werken!

Q?pirit

Laat je bezielen

We vertrekken om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
de Potten. De wandeling duurt ongeveer een uur en
gaat grotendeels over verharde weg.

Werkgroep Spirit

13
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Nieuws van de ‘Vrienden van de Martinikerk”

Lezing door Flip van Doorn:

“Van Martini naar MFC Sneek”

- Verleden en toekomst van een kerkgebouw

Kaarten

Kaarten kosten, incl. koffie of thee in de pauze, € 12,50 per kaart.
Vrienden van de Stichting betalen € 10 per kaart.
Aan de kassa kosten de kaarten € 13,50 per kaart (OOK voor vrienden!)

Op donderdag 6 november 2025 om 19.30 uur.

Flip van Doorn zal ons deze avond vertellen over de geschiedenis
van de kerk, maar ons ook meenemen naar de toekomst. Wat
gebeurt er nu het aantal gelovigen steeds verder afneemt, terwijl
hun plaats van samenkomst een beeldbepalend monument in de
binnenstad is? Wanneer religieus erfgoed tegelijkertijd cultureel
erfgoed is, delen de kerkelijke en de burgerlijke gemeente een
verantwoordelijkheid voor de instandhouding ervan.

Hoe kan het kerkgebouw de centrale plek in de Sneker samenleving
behouden - een multifunctioneel centrum zijn voor alle Snekers -
zonder aan betekenis te verliezen voor degenen die het van
oudsher gebruiken? Na de pauze gaat hij graag in gesprek met de
aanwezigen.

Flip van Doorn, wonend in I]Jlst, is
schrijver en journalist.

Bekendheid kreeg hij met De Friezen
(2021).

In dit boek gaat hij in de vorm van
een persoonlijke zoektocht terug
naar zijn roots in Friesland en
onderzoekt hij de Friese identiteit.
Hij schrijft voor een aantal
magazines en dagbladen, waaronder
Trouw en De Leeuwarder Courant.

Kaarten zijn te koop via de site: www. vriendenmartinisneek.nl/activiteiten.

c4L3'?:3“p-lnn!|

Vanal zondag 5 oktober zijn we weer begonnen. Je bent weer van harte welkom om elkaar te

ontmoeten, een praatje te maken, spelletje te doen of iets te knutselen.

De koffie en thee staat weer klaar vanaf 14.30 uur. We eindigen zoals gebruikelijk om 17.00 uur.

Het Loop-Inn team hoopt jullie weer te zien!!




Activiteiten

Same
Eten

Martini

|

Dinsdag 28 oktober &

Dinsdag 25 november SamenKoken met ds Aukje Westra
Martinikerk

Ontvangst vanaf 17.45 uur en om 18.00 uur gaan we aan
tafel.

Kosten: 5 euro pp

Opgave kan via: sameneten@pknsneek.nl 06 — 29 80 38 96

PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk.

St. Martinuskerk a/d Singel.

2025 om 16.00 uur in de Martinikerk (a/h Oud
Kerkhof).

Martini Koorschool Sneek.

De viering op 26 oktober a.s. is om 16.00 uur in de

De hier op volgende viering is op zondag 30 november

MAANDELIJKSE EVENSONGS IN SNEEK

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse viering, die om de beurt gehouden wordt in de

Martini Koorschool o.Lv. Gerard van Beijeren.

- Liturg : Pastoor Peter van der Weide.
- Organist: Bob van der Linde

- Datum :zondag 26 oktober.

- Plaats : St. Martinuskerk (a/d Singel)
-Tijd  :16:00 uur.

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte

\MaTtlnl markt

in actie voor kerk en goede

MartiniMarkt 2025

Vrijdag 17 oktober
13.00-19.00 uur
en
Zaterdag 18 oktober
10.00-14.30 uur

doelen

Inbreng van bruikbare goederen is mogelijk elke
maandagavond,

van 19.00 tot 20.00 uur.

Uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen.

Adres: Opslaghal Touwslagerstraat 24
(Industrieterrein de Hemmen)

Geen vervoer? Dan kan het gehaald worden
op maandagmorgen.

Bel of mail voor een afspraak.

Tel. 06 8207 1253

mail: inbreng@martinimarkt.nl

Attentie: de hal is op de maandagen 6, 13 en 20 oktober gesloten voor inbreng.
Dit vanwege de voorbereidingen en het opruimen van de Martinimarkt 17 en 18 oktober in de
Veemarkthal. Vanaf 27 oktober bent u tussen 19.00 en 20.00 uur weer van harte welkom.
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Activiteiten

Geef vandaag
voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans is de grootste kerkelijke
fondsenwervende actie van het land; door het hele
land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een
financiéle bijdrage. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

De prachtige Martinikerk in het hart van Sneek is voor
onze kerkelijke gemeente dé plaats voor ontmoeten,
vieren en gedenken. We vullen het kerkgebouw met
vieringen, ontmoetingen en diverse activiteiten, waar
iedereen zich welkom voelt, waar we ons verbonden
weten met God, met elkaar en met alle inwoners van
Sneek.

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Daarom vragen we
u ook dit jaar weer een financiéle bijdrage om al onze
activiteiten mogelijk te maken. Als u hebt aangegeven
digitaal uw bijdrage te willen toezeggen, kunt u
binnenkort al een mail ontvangen.

Als u geen mail ontvangt, krijgt u in de week van 12

januari 2026 een brief thuis. Het ingevulde formulier
wordt dan op een later tijdstip weer opgehaald. Veel
vrijwilligers zetten zich in om dit mogelijk te maken!

Actle
Kerkbalans

Graag attenderen we u op de mogelijkheid voor een
periodieke gift. Als u uw gift voor 5 jaar vastlegt, kan
dit een belastingvoordeel opleveren. Afhankelijk van
uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel oplopen tot
52%. U dient deze periodieke gift wel vast te leggen in
een overeenkomst. Op de site
https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/#Periodiek
vindt u meer informatie over een periodieke gift. Hier
vindt u ook de Schenkcalculator, waarmee u heel
eenvoudig uw fiscale voordeel kunt berekenen. Wilt u
meer weten over periodieke giften of wilt u een
overeenkomst met de gemeente aangaan voor een
periodieke gift? Neem dan contact op met het
Kerkelijk bureau.

We hopen dat u de Protestantse Gemeente Sneek een
warm hart toedraagt en van harte wilt geven.
Alleen dan kunnen we van betekenis
zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Geef
vandaag
voor de kerk
van morgen

Team Actie Kerkbalans:
Ineke Jakobs,
Eef Bruinsma

PCOB

Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit voor
de bijeenkomst van ANBO-PCOB en KBO op
dinsdag 4 november a.s.

Deze middag is de spreker dhr. John Ebink.
Verhalenverteller en aangesloten bij de Friese
Vertelkring. Hij verzorgt deze middag samen
met Rob Meyer, troubadour.

AN Bo Sneek

KBO /.\

Plaats: Schuttersheuvel,

Harmen Sytstrastraat 8a, 8602TM Sneek
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

U bent allen van harte welkom.

Lies Evertse - van Doornspeek
Secretaris ANBO-PCOB en KBO afdeling Sneek




Ingezonden

Beppe's dahlia’s

Beppe had een passie namelijk haar tuin. In de grientetin van Pake
verbouwde ze dahlia’s want dat was ze van thuis uit zo gewend.

Beppe verkocht het huis aan haar schoonzoon en die kreeg de dahlia’s
erbij cadeau. Goed op passe hear, want dizze binne hiel bystinder. Een
oud en sterk ras; net als Beppe. En zo kon ze nog jaren van haar dahlias
genieten. Beppe is niet meer onder ons, echter haar dahlia’s bloeiden
iedere zomer. Schoonzoon paste er goed op en iedere najaar werden ze
liefdevol in kisten gedaan om te overwinteren. In het voorjaar kwamen

ze weer voor het licht en tijdens de BVR werden de dahliaknollen
verkocht. De tasjes vonden gretig aftrek en zo vonden de dahlia’s een

nieuwe weg.

In 2023 sloeg het noodlot toe want het natte voorjaar werd de dahlia’
fataal. Voor het eerst in 49 jaar geen Beppe's dahlia’s. Ontzettend
jammer en we waren er verdrietig van. Het volgende voorjaar belde een
reddende engel. Ome Jan en tante Tjaak stonden op punt om te
verhuizen en vroegen ons of we hun dahlia, die ze bij de BVR gekocht hadden, over wilden nemen. Wat waren we
blij; zou het dan toch nog lukken?

We werden op de proef gesteld want de dahlias moesten nog wel wennen.

Dit jaar zagen we hele kleine groene puntjes en concludeerden dat er nog hoop is. Op dit moment bloeien Beppe's
dahlia’s weelderig, op dezelfde plek als in 1974.

Moraal van het verhaal: Houd moed want wanneer je het niet verwacht komen de engelen.

Groetnis vanuit het Bochtenpaleis

Groot Wakkerdam

BREAKING NEWS

WEERWOINEN IN WAKKERD AM!

Weerwolven

Op 31 oktober spelen we Weerwolven
van Wakkerdam! &
Een rollenspel met een verteller dat

gegarandeerd zorgt voor een leuke en
spannende avond.

Hoe meer deelnemers, hoe meer rollen
en hoe meer spanning.

Help jij mee om de weerwolven Le
ontmaskeren die Wakkerdam onveilig
maken?

De avond is geschikt voor alle leeftijden
vanaf 12 jaar!

Geef je op bij de jeugdraad via:
jeugdraad@pknsneek.nl en vermeld
meteen even of je ook iets lekkers
meebrengt!

1] 31 oktober

() 19.30

& 12+

In het stadje
Wakkerdam is iets
vreemds aan  de
hand In het
donker
zwarte schaduwen
rond. Wie zit er
achter de moord
op de burger
meesier?

sluipen

Onderzock wijst in
de richting wvan
ecen al lang als
onzin algedane
Sporen

van klauvwen en

legende....

pootafdrukken
doen  het
vermoeden.

ergsic

RED DESTAD!
ONTMASKER
DEWOLL!

‘De stad  heelt
jouw hulp nodig!’
Zegt de  interim
burgermeester
tegen deze krant
"We beleggen een
grote  vergadering,
wWaIrop  we  voor
eens  en  alijd
afrekenen met wie
or in onze stad
rondshuipt. De
velligheid van onze
burgers staat op
nummer 1!"

ledereen die  dets
denkt e weten s
van |harte  wit
genodigd!

Martinikerk
Snieek

Vrijdag
31 okiober 2025

vanaf 19.30
12 +
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Sneek

Zondag 12 oktober (aanvang 10.00 uur)

Voorganger: ds. Marije Mazereeuw
met Juliana- en Wilhelminaschool
le collecte: Jarige Job

2e collecte: Kerk

Zondag 19 oktober (aanvang 9.30 uur)

Fryske Tsjinst

Voorganger: ds. Koos Boomsma (I]lst)

le collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Zondag 26 oktober (aanvang 10.00 uur)

Voorganger: ds. Aukje Westra

le collecte: ZWO Project Open Doors

2e collecte: Kerk

Collecten PG Sneek kunt u overmaken
op Bankrekeningnummer:

Zondag 2 november (aanvang 10.00 uur)
Voorganger: ds. Sjaak van het Kruis (Akkrum)
le collecte: Deelkastjes/Plaatselijke Armoede
2e collecte: Kerk

Zondag 9 november (aanvang 10.00 uur)
Voorganger: ds. Marije Mazereeuw

le collecte: Voedselbank

2e collecte: Kerk

Er is kinderdienst op 12 okt. 26 okt. en 9 nowv.

Diaconie:
NL20RABO 0359 5059 45
Kerk: T
NL54 RABO 0373 7293 16 Ze Collocte: Kerk

De kerkdiensten vanuit de Martinikerk zijn zowel live als achteraf te zien op Kerkomroep. via martinisneek.nl

Diensten Woonzorgcentra

De Ielanen

ledere zondag aanvang 11.00 uur

Zondag 12 oktober

voorganger: dhr. T. Weerstand

Zondag 19 oktober

voorganger: mevr. J. Sprey

De Loodsboot ( Schuttersheuvel)
Zondag 26 oktober
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: dhr. Jan Brandsma

WZC Noorderhoek
Dinsdag 4 november
aanvang 15.00 uur (HA)

Zondag 26 oktober Voorganger: ds. Henk Siegers
voorganger: dhr. J. Mulder
Frittemahof
Zondag 2 november aanvang 15.00 uur
voorganger: ds. Marije Mazereeuw Donderdag 23 oktober (HA)
Voorganger: ds. Henk Siegers
Zondag 9 november Donderdag 13 november

voorganger: dhr. J. Brandsma

Voorganger: ds. Henk Siegers



IN MEMORIAM

Antoon Westhoff

7 oktober 1938 — 4 augustus 2025

Antoon was de derde in een gezin met 4 kinderen.
Zijn vader was kleermaker en zijn moeder was
huisvrouw. Hij heeft een gelukkige jeugd gehad.
Na de lagere school naar de LTS en daarna diverse
avondcursussen op MBO niveau. Antoon heeft
een aantal jaren als servicemonteur gewerkt, maar
vond zijn passie als conciérge op een school voor
speciaal basisonderwijs: de koningin Emma
School in Sneek.

Naast zijn werk was hij zeer actief in de
voetbalwereld. Eerst als keeper, later als trainer en
ook als sportmasseur heeft hij bij vele
voetbalverenigingen zijn hobby mogen uitvoeren.
Naast het voetbal was hij ook erg gedreven en goed
met bridgen. Samen met zijn vrouw Sjoerdtje
oefenden ze vele avonden en één keer per week
waren ze te vinden op de bridgeclub.

Ook het zingen bij het shantykoor de Braskoppen
uit Scharnegoutum vond hij geweldig.

Na de pensionering op 65-jarige leeftijd trokken ze
er samen vaak op uit met de camper. Mooie reisjes
hebben ze gemaakt.

Antoon en Sjoerdtje zijn 58 jaar met elkaar
getrouwd geweest. Op 31 juli jongstleden heeft de
familie het nog kunnen vieren. Twee maanden
daarvoor vroeg Antoon aan de kinderen of ze een
bosje bloemen wilden kopen voor zijn lieve vrouw.
Op het kaartje moest staan ‘[ love you

Samen kregen zij drie kinderen: Theo - 5 jaar
geleden plotseling overleden -, Peter en Robert.
Hij was een trotse opa en overgrootvader van §
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Hij was
trots op wat ze hebben bereikt. Ook met zijn
schoondochters had hij een goede band. We
hebben een vader gehad die we herinneren als
nooit boos, altijd vriendelijk. Fluiten & zingen. Hij
kende vele mensen en was ook bij iedereen geliefd.
Een mensen-mens.

Een echte Sneeker is gegaan en we missen hem. We
hopen dat hij weer samen is met Theo, zijn oudste
zoon. Arriverderci Antoon. Arriverderci lieve
papa. Arrividerci.

Peter en Robert Westhoff

Anne van den Berg,

19 februari 1943 — 8 september 2025

"Ik ben in Dar es Salaam", schreef Anne ooit, "het is
zondagmorgen. Wat doe je als gereformeerde
jongen, als je weet dat er in de Amerikaanse
ambassade een kerkdienst is? Dan ga je er naartoe.
Ik had toch niets anders te doen.

Ik maak daar kennis met een Amerikaanse
predikant. En vanaf dat moment kent die predikant
mijn naam.

Die Amerikaanse predikant preekt die morgen over
de Bergrede uit Matthe(s 5. En dan zegt hij in een
keer midden onder de preek: ‘Anne, durf jij van
jezelf te zeggen: Ik ben het zout der aarde?’

Heel direct en confronterend. Toch is het mijn
motto geworden en als levensvisie aan mij blijven
kleven".

Aldus Anne, die onderweg was van Nederland naar
Madagascar, met als tussenstop Dar es Salaam.

Anne werkte als technicus voor de Wereldomroep.
Anne is 10 jaar bestuurslid van de NCRV geweest.
In Akkrum is Anne lange tijd voorzitter van de
plaatselijke kerkenraad geweest. Was actief in het
college van kerkrentmeesters. Begeleidde een
kostbare restauratie van het orgel.

In Sneek was Anne ook actief in de kerkenraad. En
bij de Vrienden van de Martini. Hij schreef samen
met Hessel Jaasma en Jan Visser een prachtig boek
over de Martini.

En Anne was lange tijd lid van een provinciaal
college dat toezag op het beheer van kerkelijke
eigendommen en kerkelijk geld.

Anne en Klaske, gedreven mensen, een bijzonder en
prachtig duo. Wat zal Klaske haar Anne missen.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor Bouwe en
Marjolein, Antje en Albert en hun kinderen.

Maar iets van dat zout van Anne en Klaske stroomt
ook door hun aderen. Omdat ze weten dat een
samenleving niet zonder kan. Omdat ze weten dat
een mens niet zonder kan.

Vijko Top
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Kerkelijke berichten

Van het Kerkelijk Bureau

Adres:

Oud Kerkhof 1, 8601 EE, Sneek
Tel. 0515-412773,

E-mail: bureau@pknsneek.nl

Openingstijden:
ma, di en do van 9.00 -12.00 u

Attentie:

Wilt u wijzigingen bij verhuizing,
email, geboorte, overlijden, etc.
doorgeven aan het kerkelijk
bureau?

Voor dringende gevallen
(overlijden) kunt u contact
opnemen met de
koster/beheerder Roelof Dijkstra.
Tel. 06 15407169

Collectebonnen
Deze zijn verkrijgbaar in de
volgende waardes:
€ 0,75 (€ 15 per kaart),
€ 1,00 (€ 20 per kaart),
€ 1,50 (€ 30 per kaart) en
€ 2,50 (€ 50 per kaart).

Hoe te verkrijgen:
1. Contant tijdens openingstijden
van het kerkelijk bureau.

2. Door bestelling/overmaking
op bankrekening nummer
NL54RABO0373729316 t.n.v. de
Protestantse Gemeente te Sneek
o.v.v. soort(en) kaart(en});

3. Via de webshop.

U krijgt de bonnen dan z.s.m.
thuisbezorgd.

Wilt u wel er aan denken om uw
adres ook te vermelden want
iv.m. de wet op de privacy
krijgen wij op het bankafschrift
geen adres meer te zien.

Collecten:

Digitaal via de Apostel-app:

03 aug.: Zonnebloem € 81,00
10 aug.: Deelkastjes € 149,50
17 aug.: Diaconie € 100,00
24 aug.: Hospice “de Kim” € 142,50
md aug: Kerk € 373,50

Kerkcollecte én digitaal via de

Apostel-app

31 aug.: Diaconie € 372,80
Kerk € 248,00

Skfllp]dk Wilde Ganzen € 58,00

Kerkcollecte én digitaal ontvangen via
de Apostel-app:

07 sept.:
St. Leergeld ZWF  €418,10
Kerk € 645,20
14 sept:
Vak. Bur. Steunfonds € 384,10
Kerk € 325,62
21 Sept.:
Vredesweek Libanon € 703,75
Kerk € 259,60

MUTATIES

Nieuw-Ingekomenen:

Dronten: Dhr. S. B. Ham, De Bourbonstraat
Oppenhuizen: Dhr. H.R. van Stralen, Korte Veemarktstraat
Emmeloord: Dhr. A.W.K. Spreen, Age Piersstraat

Verhuisd:

Dhr. G.J. Klokkers, Evert Egbertsstraat naar Slufter
Mevr. H.R. de Jong, Kleinzand naar Kaatsland

Dhr. G. Postma, Jasker naar Tjalkstraat

Mevr. R. Harkema, Frittemaleane naar Pier Heemstrastraat
Mevr. A. Jansen-Koopmans, Bonserdyk naar Napjusstraat

Mevr. P.C. Faber, Winsemiusstraat naar Weegbree 2

Mevr. A. v/d Wal-Thiescheffer, Troelstrakade naar Frittemaleane
Mevr. L.G. Boers, Pier Hylceshof naar Hoogend

Mevr. N. Atsma, De Vang naar Hoogend

Mevr. |.E Luimstra, De Strikel naar Valkstraat

Dhr. S. Th. Ewen, Houkeslootstraat naar Dr. W, Dreesstraat
Dhr. H. Tj. Walstra, Harste naar Frittemaleane

Dhr. M. van der Zwan, Dekamalaan naar Harste

Mevr. C. Kroles- Schat, Fekwerdlaan naar Frittemaleane
Dhr. I].C. Zoethout, Jasker naar Partuurstraat

Vertrokken:

Mevr. I Schukken, Leeuwarderweg naar Scharnegoutum

Mevr. M. Terpstra, Leeuwarderweg0 naar Amersfoort

Mevr. A M. Berger, Groen van Prinsterenstraat naar Lemmer
Mevr. Y.J. van der Hoek, Frederik Hendrikstraat naar Hommerts
Dhr. WR.W.]. Fokkema, Vogelzwin naar Utrecht

Mevr. T.P]. van de Bor, De Leijen naar Groningen

Mevr. J.E. Bosma, Korte Veemarktstraat naar Groningen

Mevr. P. Krol- Quwerkerk, Het Perk naar Hoofddorp

Overleden:

22 aug. 2025: Gerke van der Zee, Marnezijlstraat, op de leeftijd van 76 jaar.
26 aug.2025: Dirk Pieter Nico de Boer, Flitsstraat, op de leeftijd van 88 jaar
01 sept.2025: Rudolf Werner van Riel, Korte Spruit , op de leeftijd van 88 jaar
07 sept. 2025: Carine Willemine Alice Jansen- Noordanus, op de leeftijd van 72 jaar
08 sept. 2025: Anne van den Berg, Boegspriet, op de leeftijd van 82 jaar

19 sept. 2025: Willem Schingenga, Dekamalaan, op de leeftijd van 91 jaar

20 sept. 2025: Wilhelmina Johanna Henrie Bargboer-Schriemer, Frittemaleane,

op de leeftijd van 81 jaar
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« Voorzitter: Dhr. B. Zijda
tel. 06 12629451, e-mail: b.zijda@ziggo.nl
« Vice voorzitter: Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl

« Scriba: Mevr. P. Trouwborst
tel. 06 39307878, e-mail: scribaat@pknsneek.nl

KERKELIJK BUREAU

Oud Kerkhof 1, 8601 EE Sneek, tel. 0515 412773
e-mail: bureau@pknsneek.nl

Openingstijden: ma, di en do van 9.00 tot 12.00 uur
PKN Sneek banknr: NL 54 RABO 0373 7293 16
Meer info: www.martinisneek.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
« Voorzitter: Dhr. B. Mooibroek

e-mail: b.mooibroekl @gmail.com
 Secretaris: Dhr. ED. Rozema

e-mail: krmsneek@gmail.com

COLLEGE VAN DIAKENEN
« Voorzitter: Mevr. M. Stienstra-Wijnalda
tel. 06 51149690, e-mail: j.m.stienstra@kpnmail.nl
« Secretaris: Mevr. A. Kits-Wijma
tel. 0515-425444, e-mail: diaconie@pknsneek.nl
« Penningmeester: Dhr. Keimpe Kloosterman
Banknr. Diaconie: NL 20 RABO 0359 5059 45
Banknr. ZWO  : NL 53 INGB 0000 8208 50

COLOFON

PREDIKANTEN

+ Ds M.W. Mazereeuw
De Opper 19, 8604 VN Sneek, tel. 06 45749160
e-mail: dsmarijemazereeuw@gmail.com

« Ds A. Westra
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 37594569; e-mail: aukjehwestra@gmail.com

« Ds V. Top
Vogelzwin 23, 8602 DC Sneek; tel. 0515 769012
m: 06 21301219; e-mail: vijkotop59@gmail.com

KOSTERS
« Dhr. R. Dijkstra; tel. 06 15407169
email: koster.beheerder@pknsneek.nl
Bereikbaar: ma t/m vr van 10.00 — 18.00 uur
In het weekend uitsluitend voor uitvaarten.
« Mevr. G. van der Veen (hulpkoster)
Tel: 06 30947027

ORGANIST

« Dhr. B. van der Linde
e-mail: info@bobvanderlinde.nl
www.bobvanderlinde.nl

VERTROUWENSPERSONEN

« Dhr. H. Tjalsma
tel. 0515 425 877 of 06 236 629 05
e-mail: h.tjalsma@ziggo.nl

« Mevr. M. Baarda-Kuiper
e-mail: mrkb@home.nl
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Uitgave: Protestantse Gemeente Sneek

Adres: Kerkelijk Bureau (bureau@pknsneek.nl

Verschijning:  Maandelijks, m.u.v. augustus

Abonnement: Kosten: €15,-/jr

Eindredactie:  Elly Eelkema; e-mail: kerkblad@pknsneek.nl

Bezorging: Dirk en Geertje Sijbesma, tel. 06 29027504. e-mail; dirksijbesma@outlook.com
KOPIJ/VERSCHIJNING

De eerstvolgende editie van dit kerkblad verschijnt op vrijdag 14 november 2025.
Kopij s.v.p. inzenden 6p of voor donderdag 30 oktober 2025.
Bestanden en foto's als bijlage(n) in een bericht naar: kerkblad@pknsneek.nl
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KERKDIENSTEN
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‘ h Protestantse gemeente
i “|  Ysbrechtum
Tjalhuizum
w vy e
A
ZONDAG 12 oktober 2025 Diaconie collecte: voor het programma Noodhulp Midden-QOosten van

9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

ZONDAG 19 oktober 2025
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Vijko Top

met de Fjoervocals

ZONDAG 26 oktober 2025
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
dienst door IKW

voorganger is mevrouw Jelly Hania
m.m.v. vocaal ensemble Eljakim
kofliedrinken na de dienst

ZONDAG 2 november 2025
9.30 uur in de kerk van Tirns
voorganger is ds. R. Praamsma

WOENSDAG 5 november 2025
19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Marije Mazereeuw
met Jesper Groenia

Dankdag

ZONDAG 9 november 2025
9.30 uur in de kerk van Ysbrechtum
voorganger is ds. Aizo Wiebenga
Fryske Tsjinst

Kerk in Actie. Kerk in Actie helpt getroffen inwoners van Israél, Gaza
en de Westelijke Jordaanoever. In de vluchtelingenkampen in Zuid Gaza
ondersteunt het Plan International, met hulp van Giro555, gezinnen
met voedselpakketten en warme maaltijden.

Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

Diaconie collecte: is foar Frysldn foar Ghana. Meer dan de helft van de
(Ghanese bevolking is jonger dan 25 jaar. Omdat er onvoldoende
officiéle banen zijn, zijn veel jongeren werkloos. Kerken in Noord
Ghana laten jongeren samen hun problemen aanpakken. Met steun
vanuit Nederland kunnen ieder jaar 50 nieuwe jongeren een vaktraining
volgen om met een eigen bedrijfje een inkomen te verdienen.
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

IKW collecte: voor de 'Schuiplaats’. Wethouder Petra van den Akker
opende 28 augustus een nieuwe noodopvang van Stichting de
‘Schuilplaats’ in Sneek. Het gebouw biedt zes slaapplaatsen voor mensen
die tijdelijk geen veilig onderdak hebben vanwege bijvoorbeeld huiselijk
geweld, schulden of andere problemen.

Diaconie collecte: voor Kerk in Actie - Najaarszending China -
Diaconale trainingen voor kerken. Kerken in China hebben steeds
meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch
willen ze laten zien dat ze er zijn! Gods liefde in daden om zetten, om
z0 aanwezig te zijn in de Chinese samenleving. De Chinese Raad van
Kerken ondersteunt de kerken met advies en diaconale trainingen.
Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

Dankdagcollecte voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Colombia - In de Chocd-regio in Colombia wonen veel Colombianen
van Afrikaanse afkomst. Het is é¢én van de meest onveilige gebieden van
Colombia. De oerbossen in Chocéd worden bedreigd door houtkap en
illegale mijnbouw. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
leert de dorpsbewoners hoe het anders kan en leert hen groenten, cacao
en suikerriet te verbouwen op een duurzame manier.

Diaconie collecte: voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Zuid-Afrika — Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken. De christelijke organisatie PEN is als
een familie voor deze jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en
examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen
weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen
kunnen staan.

Kerkrentmeesters collecte: deze is voor de kerk

57 U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL 36 RABO 0359 5010 01 t.n.v. de Diaconie.

Giften voor de kerk: NL 31 RABO 0359 5009 94 t.n.v Prot. Gem. Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns.
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IKW dienst 26 oktober

in de kerk van Ysbrechtum 9.30 uur
Hoe leven we in deze snel veranderende, zich steeds meer polariserende, zich verhardende wereld?
Veel mensen maken zich zorgen, worden bang. Hoe kunnen we dan 'heb je naaste lief als jezelf’ in
praktijk brengen. Oog hebben voor de ander, Jezus' liefde uitstralen naar de ander.
In deze dienst zoeken we samen naar manieren om die liefde zichtbaar te maken,
in onze woorden, onze keuzes, onze houding. Niet omdat het makkelijk is.
Maar omdat het nodig is. Omdat het het hart is van het Evangelie.

Vooganger is mevrouw Jelly Hania-van der Kooi.

Er wordt gecollecteerd voor de noodopvang van de Schuilplaats in Sneek.

Vocaal ensemble Eljakim uit Bolsward zingen liederen die mooi aansluiten bij de dienst.
De IKW nodigt u van harte uit bij deze viering én bij de koffie en thee na afloop.

- ~  Sundayskool startzondag =

Met het mooiste weer van de wereld en op de mooiste plek die je maar kunt bedenken.
De Sundayskool-groep liet zien dat ze zeker geen helden op sokken zijn. Met XXL sokken
over hun schoenen aangetrokken werden ze alleen maar dapperder. In het voorgelezen
Bijbelverhaal had Gideon twee keer een teken nodig voordat hij z'n verantwoordelijkheid
nam: eerst een droog vacht terwijl het gras nat was en dan een nat vacht terwijl het gras
droog was. In de kerk van Tirns was voor de kinderen het natte vacht genoeg. Met veel
plezier legden ze de wel heel erg natte, half bevroren lapjes in de nek van de kerkgangers.

Het kaatsveld van Tirns was daarna de ultieme plek om met verschillende spelletjes hun
moed te bewijzen. Als afsluiting vonden de koffie, thee, limonade en oranjekoek bij het _
kaatshok gretig aftrek. Een nieuw seizoen is vol goede moed begonnen. Het kon niet mooier. =
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Dankdag  5november Fjoervocals

Lichter worden Er is veel gebrokenheid in deze
wereld. Wij allemaal, groot en
klein, zeulen scherven en
brokstukken met ons mee.
Denk hierbij aan verdriet

door gemis,pesterijen, ziekte
en faalangst.

Deze scherven hoeven wij niet alleen te dragen en
hoeven we niet te verstoppen. God wil juist door de
barsten en kieren heen schijnen met Zijn licht. Van
Bijbelverhalen leren we dat we onze struggles en
angsten bij God mogen neerleggen. Ook al kan Hij
onze ‘stormen’ niet wegnemen: Hij is erbij. Hij geeft
ons kracht. En bij Hem mogen we schuilen.

Op 5 november vieren we Dankdag voor gewas,
arbeid en nog zoveel meer! Het thema van de
dienst is 'licht!” Want dankbaarheid maakt het
leven lichter. Oefen het maar eens in de weken
vooralgaand aan de dienst. Schrijf iedere dag één
ding op waar je dankbaar voor bent. Als je dat een
tijdje doet, ga je anders kijken en zie je dingen die
je daarvoor misschien wel niet opvielen.

Tijdens de dienst zal er muziek zijn van Jesper
Groenia. We hopen dat iedereen na deze viering
iets lichter naar huis gaat. Weet je van harte
welkom!

Kom, laat je meenemen door de muziek en ervaar de
\ kracht van samenzang en geloof in de dienst op
i 4 zondag 19 oktober 9.30 uur.
De kinderen hebben hun eigen programma in de
consistorie.
Voor meer informatie: Vijko Top 06-21301219

Marije Mazereeuw

il

il

Woelige baren

Wat een heerlijke vaartocht met de

Toerist VL

Felle zon en fikse buien wisselen

elkaar af, maar de stemming is opperbest.
Gerben Hofstra verwelkomt ons

aan boord met warme woorden en
oranjekoek bij de koffie. ledereen geniet
zichtbaar van het uitzicht en de gezellige
gesprekken en zeer zeker van het uitgebreide
warm- en koud buffet met voor elk wat wils.

Kapitein Menno van der Werf neemt het besluit om naar Grou te
varen, in plaats van naar Lemmer. De vrij krachtige zuid-westen
wind veroorzaakt minder woelige baren op deze route.

De wandeling door het sfeervolle centrum van Grou verloopt
ietwat regenachtig. Daar is blijkbaar op gerekend. Met paraplu’s en
regenjassen wordt de nu druilerige regen getrotseerd. Er is heel
letterlijk een frisse neus gehaald.

Prompt om vijf uur is de Toerist VI terug aan de Pampuskade.
Herinneringen, oude en nieuwe verhalen maken van deze dag een
feest van verbinding. Helemaal bijgepraat nemen we afscheid van
elkaar en de bemanning. Dank je wel, diakenen. Graag volgend
jaar weer. Dan nemen we buren, vrienden en bekenden mee!
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Gespreksgroep op dinsdag 14 oktober

Het Nieuwe Testament toegelicht door joden. Deze
splinternieuwe studiebijbel, die een unieke inkijk biedt in
de Joodse achtergrond van Jezus, Paulus en het Nieuwe
Testament als geheel, ligt
in de consistorie van
Ysbrechtum op tafel.

Vijko Top heeft hij het 900
paginas tellende boek zelf
maar voor de helft

gelezen, maar hij wil graag
interessante stukken met
ons delen. Het doel is om
samen te lezen, te
bespreken, te discussiéren, ke i

te leren en je te laten ;“g::mﬁﬁ“ﬁﬁ"::ﬂ"i"
verrassen door wat de

woorden teweeg kunnen

brengen.
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De eerste bijeenkomst vond plaats op 9 oktober. Centraal
thema: het Avondmaal. Er werden openhartige gesprekken
gevoerd met respect voor elkaars mening, De af en toe
ontroerende eerlijkheid maakten van deze ochtend een
waardevolle bijeenkomst. Door naar elkaar te luisteren en
eerlijk ervaringen te delen ontstaat er ruimte voor
verdieping en verbondenheid.

Waar: consistorie Ysbrechtum

Wanneer: dinsdag 14 oktober (en dinsdag 4 november)
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Met: Vijko Top

Er zijn kopieén aanwezig van de pagina's die gelezen
worden.

Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd.

Van harte welkom!

Voel u vrij om een gespreksonderwerp aan te dragen.

Koffieochtend 23 oktober (@ u

Hebt u wel eens een kneu horen zingen?

Wij ook niet. We weten niet eens dat er een vogel in Nederland
rondvliegt met die naam. Fedde Welbedacht weet dat wel. Hij heeft
deze foto gemaakt waar de kneu in volle glorie opstaat. Hoe en waar
de foto genomen is wil hij ons vertellen tijdens de koffieochtend van
23 oktober. Zodat wij voortaan ook de kneu herkennen. En de

fitis en de blauwborst en de geelgors... Van harte welkom allemaal!

in de consistorie van Ysbrechtum naast de Doarpswinkel

Waar:
Wanneer: donderdagochtend 23 oktober om 10.00 uur

Anja Salverda en Piet Sikma zorgen dat de koffie klaarstaat!

Felicitaties voor
Scharnegoutum!

Tijdens een feestelijke middagdienst op zondag
21 september is ds. Dingena Hasper aan onze
buurgemeente in Scharnegoutum-Loénga c.a.
verbonden.

Ds Vijko Top was anderhalf jaar consulent in deze
gemeente en mocht de dienaar des woords op
haar nieuwe standplaats in het ambt bevestigen.
De gemeente was vacant na het vertrek van ds.
Lieke Wijma. Een delegatie van onze kerkenraad
was aanwezig bij de feestelijke gebeurtenis.

Zo zongen we onder meer opwekkingslied 374
over grote dienstbaarheid waarin mensen elkaar
gelijk Christus van harte dienen:

‘Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,

al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is’

Klaas Salverda, scriba

@ «Q met Fedde Welbedacht
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Mooie zaterdagmiddagen
in de kerk van Ysbrechtum en Tirns

De kunstenaars van Studio 17 uit Sneek zijn de afgelopen
zomer ware publiekstrekkers geweest tijdens Tsjerkepaad.

¢ Was de organisatie in voorgaande jaren al zeer tevreden
8 over de belangstelling voor de tentoonstellingen in de

§ kerk, dit jaar overtreffen de bezoekersaantallen alle
% verwachtingen.Studio 17 heeft daar een groot aandeel in

gehad.

‘Kunst is een mooie manier om je te laten zien en te
groeien, zegl Theresa Chen in GrootBolsward. En ze heeft
zich laten zien in deze expositie, samen met haar

. collega-kunstenaars in een inspirerende expositie.

Op de foto zien we de kunstenaars van Studio 17, hun
begeleiders en de organisatie van Tsjerkepaad gezellig
samen aan tafel in de kerk, genietend van koffie en iets
lekkers.

Een hartelijk dankjewel aan Jelly Mellema en Jan van
Berkum voor de organisatie. En aan alle vrijwilligers die
deze middagen gastvrij bezoekers ontvingen en kopjes
thee en koffie schonken.

We kijken nu al uit naar volgend jaar!

foto jelly mellema

voor meer informatie:

foto@jellymellema.nl of
janvanberkum@hotmail.com

Sfi/feﬁgﬂ'ﬂg 22 november 19.00 uur

In de mooie kerk van Ysbrechtum, waar de Paaskaars haar licht verspreidt, klinkt rustige muziek.

Hier verzamelen we ons voor een half uurtje Stilteviering. Een half uurtje waarin niks hoeft,

waar de muziek, de woorden en de stille momenten elkaar afwisselen en ons verbinden.

Symbool van die verbinding is het kaarsje dat aangestoken wordt voor een zieke, voor iemand die
we missen, voor iemand die het moeilijk heeft of juist uit dankbaarheid voor de goede dingen in

het leven.

nagedachtenis aan zijn vrouw Jetske.

Aanvang 19.00 uur

L
a
ﬁﬁl Tineke Bikker en Geery Sikma

Stilteviering zaterdag 22 november in de kerk van Ysbrechtum

Zaterdagavond 22 november ontvangen wij u graag in de kerk van Ysbrechtum voor de eerste
Stilteviering van dit winterseizoen. De muziekkeuze is van de heer Siemen Seldenthuis, ter

Tenslotte

en de tegenstellingen bezie,
schud ik mijn hoofd en denk:

'Als ik kijk naar de wel zeer kleurrijke kerkelijke kaart van Nederland

Er moet per ongeluk ergens een teamgeest zijn uitgedreven...'

Ivar van der Sterre, auteur van ' De pijlers van het christelijk geloof '
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Uit de kerkenraad

Eind augustus kwam de kerkenraad van Ysbrechtum,
Tjalhuizum en Tirns weer bij elkaar. We delen graag
met u wat er zoal op tafel lag:

Het preekrooster voor 2026 is helemaal rond. Dank
aan onze preckvoorziener Ada Roghair! Ds. Vijko gaat
in juni 2026 in Sneek met emeritaat maar wil tot hun
gezamenlijke afscheid in januari 2027 nog wel een
halfjaar door in onze gemeente. De kerkenraad
waardeert zijn aanbod en stelt zich voor dat we onder
de voorziene afbouw van wat Sneek nog kan bieden,
dan zelf diensten kunnen inkopen. Dit uiteraard in
goed overleg met de kerkrentmeesters.

Er zitten in wat Sneek in het kader van het Convenant
van meer dan 50 jaar nog als mogelijk ziet,
veranderingen aan te komen. Op verzoek van de
kerkrentmeesters wordt het gesprek met Sneek niet
alleen aan hen zelf overgelaten maar aan de
kerkenraad als geheel. Daarvoor stond een
vervolgafspraak die intussen is geweest. Rond 8
oktober horen we hoe het verder gaat.

De Jaarrekening 2024 van de kerkrentmeesters is

Leren doe je een |even Iang! voor een levendige gemeente'

~= Op de tafel bij de uitgang

Geon,

“Pas van onze kerken ligt het
20> 5”‘“"“-‘&5";"0, nagelnieuwe programma
“2025  van het gemeenschappelijk
Pna studiecentrum

- Compascuum dat op

. oecumenische basis een
breed keuzeprogramma

‘ Vanuit onze gemeente doen
ds. Aukje Westra, ds. Marije

verzorgt.
Mazereeuw en ouderling-scriba Klaas Salverda mee in
het aanbod voor het komend seizoen. Maar het is
natuurlijk ook heel kennisverrijkend om een seminar,
leerhuis of korte cursus van een andere
geloofsgemeenschap te volgen. Neem een exemplaar
mee en deel er ook vanuit!

Een kleine greep uit het aanbod:

» Hoe is de bijbel geworden Lot het boek dat we
vandaag kennen?

» Praat mee over het dagelijks nieuws en de twee

bekeken, doorgenomen en ondertekend onder de
aantekening dat de voorgeschreven
terinzagelegging nog niet heeft plaatsgevonden.

Zoals bekend is de secretaris van de kerkrentmeesters
Jan van Berkum om gezondheidsredenen
teruggetreden. Het college regelt de bemensing en
uitbreiding zelf. Van het hulpaanbod door anderen uit
de kerkenraad wordt onder dankzegging geen gebruik
gemaakt.

Grote waardering voor wat Jelly Mellema en Jan van
Berkum ook dit jaar hebben teweeggebracht met
Tsjerkepaad. Het beproefde procedé van
kerkopenstelling met wisseltentoonstellingen leidt tot
opmerkelijk grote belangstelling met prachtige
ontmoetingen en gesprekken en uitgebreide
publiciteit.

Op dinsdag 7 oktober hopen we weer bij elkaar te
komen. Dan behandelen we onder meer de

jaarrekening 2024 van de diaconie.

Klaas Salverda, scriba

ompascuum Sneek
Gwmeenic happedl 1ldbec smbivm

stenen tafelen die ook een beetje op een krant lijken

+ Welke betekenis heelt de tabernakel, de verplaatsbare
tempel uit de Bijbel, voor gelovigen van nu?

« Een praktische training speciaal voor vrouwen die
zich 's avonds op straat minder veilig voelen

« Bijbel en astronomie: een verkenning van de
verbinding

« Hoe kun je ‘goed’ ruzie maken?

« Leerleven in vrijheid: vergeving, bevrijding en
genezing

Let op: dit is een dnder aanbod dan (zie het vorige
kerkblad) de driejarige cursus Theologische Vorming
voor gemeenteleden en geinteresseerden die in
PKN-verband in scholengemeenschap Bogerman
wordt verzorgd.

De kerkenraad beveelt beider aanbod van harte bij u
aan. Vorming en toerusting, zowel in eigen huis als
samen met anderen, is een van de dragende krachten
voor een lerende en levendige gemeente.

Klaas Salverda, scriba
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KERK 2

Deze foto werd genomen in de kerk van
~ Ysbrechtum.

Vraag: van welk voorwerp is dit een detail?

Er is weer een ovenvers cadeau te winnen! Doe mee door de bovenstaande vraag te beantwoorden, stuur in en
maak kans op een overheerlijke zak koeken uit de Doarpswinkel van Ysbrechtum.

Antwoorden t/m 30 oktober per mail: g.sikmawierda@gmail.com of telefonisch: 0515 569561

De oplossing van de vorige kerkkwis luidt: Klaske te Velde. Jarenlang heeft Klaske te Velde samen met Minke
Meesters met liefde en toewijding prachtige liturgische bloemstukken gemaakt.

Aukje Westra uit Sneek krijgt de overheerlijke koeken van de bakker thuisbezorgd.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET UW VERJAARDAG
7 november mevrouw W. Silvius-Bles Ysbrechtum

NIEUW INGEKOMEN
Van Scharnegoutum
familie J. Reiker, H W C A Visserleane 24 Ysbrechtum

= BLoEMEN

Het kerkboeket werd na de kerkdienst van 31 augustus in Ysbrechtum naar Douwe Sijtsma gebracht.

Lyda Dirkse-de Heer woont op de Thaborhoeve in Tirns. De bloemen na de startdienst van 7 september. waren
voor haar.

Janny en Bouke Reitsma kregen het kerkboeket na de dienst op 14 september.

21 september gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie Rolsma, Ysbrechtum.
De heer J. Tangerman en mevrouw R. Tangerman-Kooistra waren 30 september 55 jaar getrouwd. Voor hen was
het kerkboeket uit de dienst van 28 september.

<
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"Ik ben niet wat ik doe,
ik ben niet wat ik heb,
ik ben niet wat de mensen van me zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind!
Dat is wie ik ben.
Niemand kan dat van me afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken,
ik hoef me niet te haasten.
Ik kan Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.’

Stichting

de Schuilplaats

N R

Deze woorden werden gezamenlijk uitgesproken door de veertig gasten van de Schuilplaats aan de
Singel in Sneek voor het begin van de maaltijd op donderdagavond 18 september.



YSBRECHTUM -TJALHUIZUM - TIRNS

,r:'-' AJE P,

S/

S

colofon

PROTESTANTSE GEMEENTE
YSBRECHTUM-TJALHUIZUM-TIRNS

Predikanten: zie predikantenteam Sneek

Voorzitter: Tryntsje Wester tel. 0515 569558
e-mail: t.wester-osinga@online.nl

Scriba: Klaas Salverda tel. 06 15192363
e-mail: scribatsjerkeytt@outlook.com

Diaconie: Gerben Hofstra tel. 06 83131290
e-mail: gerbenhofstra@hetnet.nl

Kerkrentmeesters: Jan van Berkum tel. 06 40226146
e-mail: scribakerkrentmeesters.ytt@yahoo.com

Postadres Protestantse Gemeente YT'T:
Tsjerkepaed 1, 8633 KT Ysbrechtum

Banknummers:
Diaconie: NL 36 RABO 0359 5010 01
Kerkrentmeesters: NL 31 RABO 0359 5009 94

KOSTERS EN BEHEERDERS
Kerk Ysbrechtum: Minke Meesters-Algera
Kleasterwei 29, 8633KL Ysbrechtum tel. 0515 418306

Consistorie Epemawei Ysbrechtum:
Johannes Greidanus tel. 0515 412157

Kerk Tirns: Jan Wierstra
Pélewei 10, 8632 WE Tirns tel. 0515 569376

ORGANIST
Auke Buma

KERKBLAD

Contact voor Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns:
Gerry Sikma-Wierda tel. 0515 569561

e-mail: g.sikmawierda@gmail.com

LEDENADMINISTRATIE Y sbrechtum-Yjalhuizum-Tirns:
J. Hogenkamp 0515-424219
e-mail: j.rhogenkamp2hccnet.nl

VERTROUWENSPERSONEN
Mevrouw Mettelina Baarda-Kuiper e-mail: mrbk@home.nl
De heer Harmen Tjalsma e-mail: h.tjalsma@ziggo.nl

speciale datums
voor

uw qigﬁ.al

agenda

dinsdag 14 oktober 2025
gespreksgroep op dinsdag met Vijko Top
10.00 uur consistorie Ysbrechtum

zondag 19 oktober 2025
Fjoerrvocals in de kerk van Ysbrechtum
9.30 uur

donderdag 23 oktober 2025
koffieochtend
10.00 uur consistorie Ysbrechtum

donderdag 30 oktober 2025
kopij inleveren kerkblad november

donderdag 20 oktober 2025
uiterste inzenddatum kerkkwis

dinsdag 4 november 2025
gespreksgroep op dinsdag met Vijko Top
10.00 uur consistorie Ysbrechtum

woensdag 5 november 2025

Dankdag

19.30 uur in de kerk van Ysbrechtum

met Marije Mazereeuw en Jesper Groenia

dinsdag 18 november 2025
kerkenraadsvergadering
9.00 uur consistorie Ysbrechtum

donderdag 20 november 2025
koffieochtend
10.00 uur consistorie Ysbrechtum

zaterdag 22 november 2025
Stilteviering
19.00 uur in de kerk van Ysbrechtum
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Ow over na te
denken

Elisa is verdrietig, maar dat

hij de mantel van Elia nog
heeft, zal hem troosten.
Wat troost jouals je
verdrietig bent?

Een kaars
VOoOr jou

In de kerk denken we ook vaak
aan mensen die er niet meer
zijn. Dan steken we wel eens

een kaarsje op. Kleur dit kaarsje,
terwijl je denkt aan mensen die
belangrijk voor je zijn.

30

Verhaal

Elia is een profeet. Dat is
iemand die zegt hoe je goed
kan leven en wat God goed
vindt. Elia doet dat niet
alleen. Maar samen met Elisa,
een leerling die al lang bij

hem is. L\,

- -
- J -
Op een dag lopen Elia en Elisa ’

= Elia gevonden. Die is nu voor

door het land. Elia voelt dat hij

al oud is. Hij voelt dat zijn tijd

op aarde bijna voorbij is. Elisa
weet dat niet. Elia wil niet dat
Elisa met hem meegaat. Hij zegt:
“Blijf jij hier. God wil dat ik alleen
verder ga”. Elisa zegt:“Nee, ik laat
je niet alleen”. Opeens komen

ze bij de Jordaan, een rivier. Elia
doet zijn mantel af, legt hem

op de grond en vraagt: “Kan

ik wat voor je doen, voordat ik
voorgoed wegga?"“lk wil net zo
worden als jij en dichtbij God
zijn,"antwoordt Elisa. Ineens
gaat het stormen en wordt Elia
meegenomen. Elisa huilt. Dan
ziet hij Elia's mantel op de grond
liggen. Hij pakt de mantel op en
doet hem aan.

Tip voor thuis
Elisa heeft de mantel van

hem. Daardoor zal Elisa vast
nog vaak aan Elia denken!
Heb jij ook iets dat jou
herinnert aan iemand die is
overleden? Geef dat een plek
in je huis.

Ik denk aan je! ‘/

Mis je wel eens iets of iemand?
Schrijf hieronder een berichtje
aan diegene.

HLE

[ —

Tekst en illustraties: Irma Pijpers
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SCHILDERWERKEN SNEEK

SINDS 1324

Zeilmakersstraat 9 + 8601 WT * Sneek 0515417938 + micha@sluytersneek.nl

(rlzlart voor
grafische
vormgeving

@ morekop

grafische communi

morekop.com

| Voegwerken

| Metselwerken
| Restauraties

| Renovaties

| Reiniging

| Steigers
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DE VAKSPECIALIST
VOOR AL UW TIMMERKLUSSEN

Eikenlaan 3 a\"‘"“"“‘tk%
8603 BX Sneek 5

06-203128 05

info@vissertimmert.nl

www.vissertimmert.nl

Hartelijk
Betrokken
Deskundig

Korte lijnen
©0515-438860

M OTHUISZORG
Westereems 12a BbO?CRS
- lo@m glpp | Ipmns



Installatiebedrijf CBS B.V.

O.PA.

OUD PAPIER ACTIE SNEEK
Inzet en samenwerking
voor goede doelen

E-mail: opasneek@gmail.com
Website: www.opasneek.nl

OPA/BVR TERREIN
Touwslagerstraat 22-24
Industrieterrein “DE HEMMEN"
8601 WE SNEEK
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FER UITGAVE VAN MARTISNEEK
UW ADVERTENTIE WIJZIGEN?

DAT KAN!!!

bel 06 14166278 of
mail studio@deeteepee.nl
voor de mogelijkheden

-

STUDIO
DEETEEPEE

www.chsinstallatie.nl
(111111

///// ///

Zeilmakersstraat 35 - 8601 WT Sneek tel. 0515 - 41 25 72

Z N\ Bouwbedrijf
Koster bv

Edisonstraat 18 Sneek Tel.0515-411822

Bouwers
sinds 1908

www.bouwbedrijf-koster.nl

VAKGARAGE
ANNE KNOL

KLANTEN BEOORDELEN ONS
BEDRIJF MET EEN:

KOM VRUBLUVEND EENS IN
ONZE SHOWROOM KIJKEN!

EEN PAAR KM VANAF DE NOORDKANT VAM SHNEEKM

b ikes)
reparatie
SErvice
LI @ emwdete

¥ # O Fade-hete

AR s DR R T LR P i e garear il

Tov W | P R Setmragnann | TN 3 17 | et g

__;g.g:athef«l.mi EE Sneek, tel. 0515 - 431543, makelaardijsneek.ni

- T
Martinimaria

Inbreng van bruikbare goederen 15

mogelijk elke maandagavond

van 1900 tot 20,00 uur

Uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen

Adres: Opsiaghal Touwslagerstraat 24
(Industrieterrein de Hemmen)

Geen vervoer? Dan kan het gehaald
worden op maandagmaorngen.

Bel of mail voor een afspraak

Tel 06 8207 1253

Mail inbreng@martinimarkt.nl




