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Taizé viering, zondag 7 april 2024 
 

‘Onderweg’ 
 
 

Wat zijn we eigenlijk als we onderweg zijn in het 
leven? Toeristen of pelgrims? Gaan we alleen maar 
op reis om dingen vanaf de buitenkant te observeren 
of is er diep in ons een dorst die ons voortdrij<? 
 
De pelgrim zoekt - ook zonder het eindpunt te zien - betekenis in elke stap 
van de reis, intuïAef op zoek naar de richAng.  
Maar als een weg geen richAng hee< kan dit ontaarden in doelloos dwalen. 
Met Hem onderweg zijn betekent dat er 3 realiteiten verenigd worden. Jezus 
zelf is de weg die we volgen. We kunnen vertrouwen op wat hij zegt en hij 
leidt ons naar een volheid die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. 
 
 
Bells of Taizé 
 
Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (El Senyor) 
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Lezing:  Psalm 121 Pelgrims psalm “Een lied voor de reis naar Jeruzalem” 
 
Lied: Iedere nacht verlang ik 

 
S@lte 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Lied: Jezus, U bent het licht (Jésus le Christ) 
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Lezing: Johannes 14 vers 1 t/m 7 
 
 
Lied: Venite, exultemus Domino (Kom, laten we ons verheugen, kom, laten 
we de Heer aanbidden) 

 
 
 
Lied: Op U vertrouw ik 
(In dit lied zingen we het cursief en onderstreepte deel mee) 
 
Op U vertrouw ik 
 
Mijn verlangen gaat u naar U, Jezus Christus 
 
Heer op U blijf ik steeds vertrouwen, op U vertrouw ik 
 
Ik bouw alAjd op U, Jezus Christus 
 
Heer denk aan Uw barmharAgheid, op U vertrouw ik 
 
Mijn verlangen gaat u naar U, Jezus Christus 
 
Heer op U blijf ik steeds vertrouwen, op U vertrouw ik 
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Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer, Jezus Christus 
 
Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden, op U vertrouw ik 
 
Ik bouw alAjd op U, Jezus Christus 
 
Heer denk aan Uw barmharAgheid, op U vertrouw ik 
 
Wie anders dan U heb ik in de hemel, Jezus Christus 
 
Wie anders dan u wil ik hier op aarde, op U vertrouw ik 
 
Al vergaat mijn lichaam en mijn hart, Jezus Christus 
 
De rots van mijn hart blij< God voor alAjd, op U vertrouw ik 
 
Oo- oo- oo- ooh, Jezus Christus 
 
Oo- oo- oo- oo- ooh, op U vertrouw ik 
 
 
Samen bidden we het Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit  
in eeuwigheid.  
 
Amen 
 
Gebed 
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Lied:  Bless the Lord  

 
Zegen 
 
 
Lied: Jubelt und freut euch  
(Verheug u en verblijdt u in de Heer, hij heeH geweldige dingen voor ons 
gedaan. Juich en verheug je, wees niet bang. Halleluja, halleluja) 
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De volgende viering is op zondag 29 september 2024 om 19:30 hier in de 
MarAnikerk. 
 
 
 
De collecte bij de uitgang is zoals gebruikelijk voor het 
solidariteitsfonds van Taizé. 
De broedergemeenschap van Taizé lee7 alleen van haar werk. Ze 
aanvaardt voor zichzelf geen enkele gi7. Persoonlijke erfenissen 
van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap 
schenkt ze aan hele arme mensen.  
Daarnaast helpt de gemeenschap ook sommige jongeren die 
naar Taizé of de Europese, LaCjns-Amerikaanse, Afrikaanse of 
AziaCsche ontmoeCngen komen.  
Veel jongeren kunnen de onkosten van hun verblijf of hun 
reiskosten niet opbrengen, omdat ze van zover komen... 
 

QR-code t.b.v. Taizé 
Voor meer info over de volgend Taizéviering: www.marCnisneek.nl 

 
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe 
en als je ‘onderweg’ bent door bijvoorbeeld 
Frankrijk, via de Route du Soleil, neem de 
afrit bij Tournus en ga eens naar Taizé. Dit 
wordt op de Route du Soleil aangegeven 
door een groot bord in de berm 
(Communauté de Taizé) 
 
 
 
 
 

 
Zet je tent of caravan neer op de camping in CormaCn en fiets in 20 min. via een geasfalteerde 
oude trambaan naar de heuvel van Taizé. Ongeveer 5 km (ook prima per auto bereikbaar) lopend 
51 min.  
 
Beleef daar de sfeer van Taizé. Vieringen 08.00 uur, 12.00 uur en 20.30 uur.  
 
Iedere zaterdagavond wordt de viering van 20.30 uur live uitgezonden via YouTube. 
Ga naar YouTube, zoek op ‘Taizé’ en je vindt de viering. Uitzending begint iets voor 20.30 uur 
 
Bezoek ook eens de website www.taizé.fr/nl 

http://www.martinisneek.nl/

